


Aan elk kind dat ooit tegenslag heeft ervaren. 
Blijf steeds kijken naar het positieve verhaal. 
Net als Flamingo kom je erdoorheen. Go!
— MARC HERREMANS
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Flamingo mist een poot en zijn poot mist hem.
Hij voelt soms dat het kriebelt en verkrampt,
waar niets meer valt te krabben.
 
Zijn poot speelt verstoppertje met hem.
Hij heeft al lang gewonnen.
 
Voorzichtig gluurt Flamingo door zijn veren.
De poot is weg, nooit meer gezien.


